
ontdek de reden die 
jouw dagen richting geeft

De kern van Ikigai
In Japan zeggen ze dat ieder mens een 
Ikigai heeft: een stille reden van bestaan. 
Het is de plek waar liefde, talent, betekenis 
en werk elkaar raken. Wie zijn Ikigai kent, 
ervaart meer rust, vitaliteit en levenslust.

Een zoektocht die loont
Ikigai vraagt stil te staan bij wat je werkelijk 
drijft. Het is geen trucje, het is een 
ontdekkingsreis. Soms confronterend, 
vaak verhelderend, altijd richtinggevend. 
Het helpt je trouw te blijven aan jezelf en 
tegelijk van waarde te zijn voor anderen.

Leven met Ikigai
Leven en werken met Ikigai betekent dat je 
elke dag weet waarom je doet wat je doet. 
Het maakt lichter, scherper en krachtiger.
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